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Helma van der Mijl 

DROMEN EN DOELEN

Medio 2023 grasduin ik op de site 
van GroenLinks, op zoek naar een 
werkgroep of denktank. Ik ben dan, 
naast mijn werk, al ruim 20 jaar actief 
als voorzitter en bestuurslid van 
ondernemingsraden bij de omroep 
en als kaderlid bij de - internationale 
audiovisuele - vakbond. In die 
periode ben ik ook lid geworden van 
Humanistisch Verbond en Groen-
Links. Op de GroenLinks-site wekt 
De Linker Wang mijn interesse, want 
vaak mis ik een duidelijk kompas en 
langetermijnvisie in de politiek.

In gesprekken met Tjeerd de Jong
en Job de Haan ontdek ik veel 
gemeenschappelijks. Mijn dromen 
en doelen: van ik naar wij. Het zelf-
redzame ik met zijn maakbare geluk 
mag plaatsmaken voor het besef van 
onze onderlinge afhankelijkheid. 
In onze cultureel diverse samenleving 
zijn nieuwe gedeelde verhalen nodig 
van wie wij zijn. Ieder moet zich thuis
kunnen voelen; in een groen en 
toekomstbestendig land met 
veel meer ruimte voor het water, 
met hoogbouw en ondergrondse 
bouw, met toepassing van slimme 
innovaties. In woonvormen die 
ontmoeting stimuleren. In een 
wereld met een circulaire economie 
(donutmodel). Van verspillen naar 
hergebruiken en van bezitten naar 
delen. De klimaatcrisis te lijf met 
technologie die in dienst staat van 
een rechtvaardige orde. Dit alles 

vergt visie en langetermijnbeleid, 
goede interactie tussen burgerij 
& bedrijfsleven, wetenschap en 
politiek. Overheden en instituties 
moeten vertrouwen herwinnen, en 
verdienen. Ouders en onderwijs 
kunnen democratische beginselen 
versterken. En media kunnen die 
ontwikkeling ondersteunen, in plaats 
van nepinformatie verspreiden. 

Ik ben aspirant-bestuurslid geworden, 
want ik ben bereid de handen uit de 
mouwen te steken. Ik heb affiniteit 
met levensbeschouwing en met links-
progressieve politiek. Ook wil ik een 
bijdrage leveren aan het vormgeven 
van vrede, eerlijke kansen, sociale 
gerechtigheid en bescherming van de 
natuur. 
Een klein halfjaar en enige bestuurs-
vergaderingen na de kennismaking 
heb ik “ja” gezegd op de uitnodiging 
deel te nemen aan het bestuur.

Personalia 
In 1957 ben ik geboren en getogen in 
Wateringen, bij Den Haag. Sinds 1985 
ben ik woonachtig in Amersfoort. 
Qua levensbeschouwing ben ik 
gevormd door de gereformeerde 
achtergrond van mijn moeder en het 
progressieve humanisme van mijn 
vader. Als kind bezocht ik met mijn 
moeder de gereformeerde kerk en een 
gereformeerde school, maar vanaf 
mijn tienerjaren is mijn overtuiging 
humanistisch.
In Leiden heb ik Duits gestudeerd en 
ik ben afgestudeerd in Nijmegen in 
Algemene Taalwetenschap, met een 
onderzoekspecialisatie. Deze richting 
heb ik gekozen vanuit mijn liefde voor 
taal, maar vooral ook vanwege alle 
menswetenschappen van waaruit die 
studie het fenomeen taal benadert.

Ik heb in de voorbije decennia 
veel extra trainingen en cursussen 
gedaan, waaronder een korte 
master of business administration, 
visievorming, projectmanagement, 

human resources, schrijven, en 
marketing & communicatie.
Sinds mijn studie is ondertitelen voor 
de publieke omroep mijn hoofdbron 
van inkomsten. Daarnaast doe ik 
veel andere talige dingen: vertalen, 
redigeren, schrijven en adviseren.
Verbreding en verdieping vind ik 
onder andere in een adviesrol bij de 
Nederlandse Taalunie.
Ik ben resultaatgericht, analytisch, 
creatief. Ik heb honderd hobby’s en 
hart voor mens en maatschappij. 

Ik zet me in voor een mooie veilige, 
leefbare wereld voor mijn drie bloedjes 
van kinderen, twee kleinkinderen en 
hun generatiegenoten, daar doe ik het 
allemaal voor. 

Ahmet Kargin 

EEN JONGERE STE

Leuk om via deze weg mijzelf voor 
te kunnen stellen! Mijn naam is 
Ahmet Kargin, ik ben 27 jaar oud en 
ik ben masterstudent internationale 

Het bestuur van De Linker Wang mocht 
afgelopen jaar twee nieuwe leden verwelko-
men: Helma van der Mijl en Ahmet Kargin. 
Zij hebben de gelegenheid genomen om zich 
even voor te stellen door kort iets over zich-
zelf te vertellen.

Kennismaking met de nieuwe bes tuursleden
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Het is weer die tijd van het jaar, waarin de straten gevuld zijn met 
lachende gezichten, kleurrijke kostuums en een onmiskenbaar 
gevoel van uitgelatenheid. 

Op het moment van schrijven staat Carnaval voor de deur, en de 
feestvierders staan te popelen om zichzelf onder te dompelen in 
een wereld van plezier, muziek en . . . nou ja, bier. 

Maar laten we eerlijk zijn, carnaval is meer dan alleen een excuus 
om verkleed te gaan en ongegeneerd te feesten. Het draagt een 
diepgaande symboliek die ons kan inspireren, zelfs terwijl we 
dansen op de klanken van polonaises. 
Carnaval markeert het einde van de winter en het begin van de 
lente, een tijd van vernieuwing en wedergeboorte. Terwijl we ons 
hullen in de meest extravagante outfits, vieren we ook het leven 
zelf en omarmen we de vreugde van het bestaan.

Het is een moment waarop we tradities eren, gemeenschap-
pen versterken en de diversiteit vieren die onze samenleving zo 
kleurrijk maakt. Achter de glitters en de glamour schuilen vaak 
diepere boodschappen over solidariteit, rechtvaardigheid en ver-
draagzaamheid. 
Neem bijvoorbeeld de symboliek van de prachtige praalwagens, 
die vaak historische gebeurtenissen en maatschappelijke the-
ma’s uitbeelden. Carnaval is een kans om belangrijke kwesties 
aan de kaak te stellen, zij het met een knipoog en een glimlach.

Maar bovenal brengt carnaval een boodschap van eenheid en 
samenhorigheid met zich mee. Onder die bizarre outfits zijn we 
allemaal gelijk: een grote familie van feestvierders die samen de 
wereld op zijn kop zetten. Het maakt niet uit wie je bent of waar 
je vandaan komt, tijdens carnaval ben je gewoon een medeplich-
tige in de dolle rit van het leven.

Laten we terwijl we ons dit jaar weer onderdompelen in de fes-
tiviteiten van carnaval niet alleen genieten van het feestgedruis, 
maar we ook stilstaan bij de diepere betekenis ervan. En met de 
vastentijd in het verschiet, is het ook een tijd om na te denken 
over wat echt belangrijk is in het leven en misschien een beetje 
te matigen na al dat feesten. 

Laten we ons inspireren door de geest van verbondenheid en 
vreugde die carnaval belichaamt. Dus laat die glim-
lach op je gezicht groeien en trek je meest bonte 
outfit aan. In een wereld die soms zo serieus 
kan zijn, hebben we allemaal wel wat carnaval 
nodig. Carnaval, AlaaaafYou!

Esmah Lahlah, Kamerlid GroenLinks-PvdA, 
Portefeuille Justitie, Veiligheid en Rechts-
bescherming.

politiek aan de Universiteit Leiden.
Daarnaast ben ik in het dagelijks 
leven gemeenteraadslid in Leiden
voor GroenLinks, werk ik als onder-
wijsassistent op een middelbare 
school,en ben ik ruim een halfjaar 
bestuurs-lid voor de Linker Wang.
Ik ben inmiddels iets meer dan 7 jaar
lid van GroenLinks. Ik werd lid 
midden in de campagnetijd, hoewel 
ik dat destijds helemaal niet wist. Ik 
was namelijk zo apolitiek als maar 
kan, en wist praktisch alleen van 
het bestaan van Geert Wilders als 
politiek leider. Wie Jesse Klaver was 
of wat GroenLinks is? Nooit van 
gehoord en geen idee. Ik was wel net 
begonnen met studeren, en woonde 
samen met wat studiegenoten die net 
als ik ook een migratieachtergrond 
én daarbovenop een islamitisch 
achtergrond hadden. We waren 
zelf goed bewust van de kleine 
representativiteit die studenten zoals 
wij vertegenwoordigden, en wilden in 
die hoedanigheid dan ook kijken naar 
verschillende manieren om iets meer 
een onderdeel te kunnen zijn van een 
bredere maatschappij.

Terwijl voor anderen de keuze daarbij 
was dat ze bijvoorbeeld lid werden 
van een sportvereniging, viel voor 
mij de keuze snel bij de politiek. Niet 
omdat ik er veel van afwist, maar wel 
eerder het een en ander had gedaan 

met debatclubs. En zodra ik lid 
werd van zowel GroenLinks als onze 
jongerenorganisatie DWARS ging het 
voor mij relatief snel; eerst als lokaal 
bestuurslid en later ook als landelijk 
bestuurslid. Nu ben ik bijna twee 
jaar gemeenteraadslid, en probeer 
ik in die hoedanigheid al zeven jaar 
mijn steentje bij te dragen voor een 
rechtvaardiger samenleving en dus 
een onderdeel te vormen van die 
bredere maatschappij.

Er waren meerdere redenen voor 
mij om bestuurslid te worden bij
De Linker Wang. Als jongere miste
ik de inspiratie vanuit het levens-
beschouwelijke bij DWARS. Ik wist 
destijds al van het bestaan van De 
Linker Wang af en dat het daarvoor 
een platform faciliteert, maar dat de 
gemiddelde leeftijd ook wel aan-
zienlijker hoger was ten opzichte 
van onze jongerenorganisatie. Met 
die gedachte ben ik dan ook juist 
bestuurslid geworden vorig jaar; om 
zowel een jongere stem te bieden 
binnen het bestuur als te proberen 
om actiever jongeren te betrekken bij 
De Linker Wang. Daarnaast was ook 
mijn eigen religieuze achtergrond 
van invloed. Er zijn überhaupt niet 
zoveel medegeloofsgenoten van 
mij bij GroenLinks, en het levens-
beschouwelijke platform komt 
toch vaker wel dan niet christelijk 
over. Om ook daar verandering 
in te brengen en het breder te 
trekken, én om een bredere groep 
te kunnen bereiken, dacht ik dat een 
bestuurslidmaatschap daar de beste 
oplossing voor zou zijn.

Hopelijk weet je zo al iets meer over 
wie ik ben! Ik kijk er andersom ook 
naar uit om kennis met jou te maken. 
En het goede nieuws daarbij is dat dat 
al snel kan; namelijk op onze activiteit 
zondag 3 maart met Suzanne Kröger 
over klimaatrechtvaardigheid. 
Hopelijk tot dan! 


